
 

Nieuwsbrief Kerst 2019-2020 

 

Het is weer zover, het is bijna Kerst. Een tijd van gezelligheid, elkaar ontmoeten, een licht zijn 

voor elkaar,… . En dus is de tijd gekomen voor alweer de laatste nieuwsbrief van 2019! 

De Sint zit terug in Spanje, de dagen worden nog iets donkerder, in vele huiskamers schitteren 

de lichtjes in de kerstboom… het jaareinde komt alweer in zicht. Het schoolteam heeft opnieuw 

enkele weetjes voor u. Aan het einde van deze nieuwsbrief bezorgen we u de meest actuele 

kalender tot en met februari 2020.  Nog enkele dagen en de kerstvakantie gaat van start. Het 

ganse team wenst iedereen een super gezellige kerst- en eindejaarsperiode toe. 

 

Hoog bezoek op 5 december 2019. 

Naast de inspecteurs kwam ook de Sint op bezoek. Hij bracht 

ons lekkers en voor iedere klas een cadeau. ‘s Middags 

kregen we nog allemaal Sintkoeken en chocolademelk. 

Dankjewel aan de ouders voor de organisatie. 

 

 

 

 

Infoavond: Leren studeren. 

Twee pedagogen leerden onze kinderen en hun ouders hoe je best 

studeert. Hoe je hersenen werken als je leert. Ze leerden hoe je 

efficiënt een agenda kan  gebruiken. Hoe je de te studeren leerstof 

kan plannen en dat je veel moet herhalen. 

De maandag erop ging de derde graad reeds oefenen in de 

computerklas van VBS Diksmuide. Er werden mind-maps gemaakt 

van de te leren leerstof voor de proefwerken van december. 

 



 

 

Voorleesdag: 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lezen voor aan de 

kleuters. Twee vliegen in één klap. 

De oudsten leren expressief voorlezen en de kleuters worden 

ondergedompeld in een verhaal. Ze maken kennis met 

nieuwe woordenschat en mooi gevormde zinnen. 

Voorlezen is van onschatbare waarde voor de verdere 

loopbaan van ieder kind. 

 

 

 

 

Toon je sportoutfit op school 

Allemaal samen voor de sport, sporten is gezond. We 

deden ook mee aan de veldloop in september. 

 

 

 

 

 

 

 

Kletspraatjes (iedere woensdag) 

Veel spreekkansen bieden om woordenschat te 

verwerven. Oefenen om mooie zinnen te maken via 

taalspelletjes. Dankjewel aan de vele vrijwillige 

ouders, grootouders en andere medewerkers. 

 

 

 

 

 

 



 

Thema herfst 

Noten rapen in de tuin van juf. Nele, een hele belevenis. 

 

 

 

 

Workshops 

Samen koken in een klein groepje, lekkere tomatensoep met 

balletjes. 

 

 

 

 

Ook naaien is een belangrijke vaardigheid. De kinderen leren 

hier de stiksteek. Oefenen van de fijne motoriek onder het 

toeziend oog van Magda. 

 

 

 

 

Juf Delphine, onze kinderverzorgster leert de kinderen de 

basiszorgen toedienen en wat te doen bij een ongeval. 

 

 

 

Toneel 1ste en 2de leerjaar 

Op donderdag 21 november gingen de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar naar het toneel. Ze konden 

genieten van ”Mist” .We kiezen bewust voor toneel i.p.v. film omdat kinderen al veel de kans krijgen op 

beeldmateriaal. 

De school bedankt ook de ouders om het rijden van en naar het theater, dat is voor ons een heuse besparing. 

 



 

Junior journalistenwedstrijd 

           Patricia “de heks” 
 (geschreven door Dea Sahiti, tweede plaats op de wedstrijd) 

Liefste dagboek, 
Nu we verhuisd zijn naar een ander dorp, mis ik ons oud huisje. Mijn vrienden en ik hebben er zoveel 
meegemaakt, vooral veel gelachen. Maar wat ik zeker nooit ga vergeten, is de wijze lessen die we geleerd 
hebben wanneer we eens stout waren. Zal ik je er ééntje vertellen? Ééntje die ik nooit zal vergeten! Ooh ja, ik 
ben me vergeten voor te stellen: ik ben Lola, Lola Verstraete. Het begon allemaal op een dag, wel een heel 
speciale dag, een dag waar iedereen naar uitkijkt, een dag wanneer je een cadeau krijgt, mijn verjaardag! Dus 
op mijn verjaardag kreeg ik een voetbal. Ik was er superblij mee! Mijn vrienden en ik gingen er meteen mee 
spelen in de straat waar ik woon, want er passeren daar toch bijna geen auto's. We gooiden de bal naar elkaar 
en zo speelden we heel de tijd. Het was heel leuk, tot op het moment dat de bal in de tuin van de buurvrouw 
belandde. We vroegen haar heel vriendelijk of we de bal terug kregen en boden onze excuses aan. Maar zij was 
heel gemeen tegen ons. Ze sneed de bal in stukken en gaf hem terug. Iedereen was aan het wenen, want een 
cadeau kreeg je alleen voor je verjaardag. Alle kinderen noemden haar een heks. De dag daarop moest ik twee 
eieren vragen aan de buurvrouw Patricia, (de heks). Ik wou natuurlijk niet, omdat ze mijn bal kapot had 
gemaakt. Mijn mama vroeg me om haar een tweede kans te geven. Want Patricia heeft zelf geen kinderen. Ze 
kon het moeilijk begrijpen dat kinderen niet graag binnen blijven. Maar ik en mijn vrienden bleven haar een 
heks noemen, want we waren heel kwaad op haar. 
De volgende maand speelden we met de bal van mijn vriend. 
We letten er elke keer op dat de bal niet in de tuin van de heks belandde maar het gebeurde toch. Deze keer 
wilden we de bal niet kwijt. We dachten dat Patricia niet thuis was dus zijn we snel over het hek geklommen en 
zochten we naar de bal. Tot op het moment dat ze naar buiten kwam en boze dingen riep. We liepen zo snel 
mogelijk weg, maar de bal kregen we weer in stukjes terug. 
Ik en mijn vrienden waren het beu dat ze altijd alle ballen kapot maakte, dat dacht ik toch. Maar een paar 
bewaarde ze. 
We besproken wat we gingen doen. Eindelijk hadden we een plan om de ballen in haar huis te stelen. Patricia is 
weg, we kunnen eraan beginnen. Ik en een vriend gingen naar binnen, we zochten overal maar er lag niets. We 
gingen naar de zolder. Daar zagen we een kist. We wilden hem openen, maar toen zagen we door het raam dat 
onze vrienden die op de wacht stonden een probleem hadden. Patricia kwam eraan. Ik wou nog snel even de 
kist openen, maar er zat een slot op. We renden naar beneden, we hoorden de deur opengaan en wij 
verstopten ons onder het bed. Toen de kust veilig was konden we naar buiten. Het scheelde niet veel of we 
waren betrapt. 
Er passeerden weken, maanden en jaren. Ik woonde niet meer in dat dorpje, maar toen ik op bezoek kwam zag 
ik dat Patricia getrouwd was en zelfs kinderen had. Ze was op stap met haar kinderen. Ik zag haar, ze was veel 
veranderd. Ze glimlachte naar mij. Je zag in haar gezicht dat ze spijt had van vroeger. Patricia kwam naar mij toe 
en excuseerde zich voor haar gedrag vroeger. 
Ze gaf een bal aan mij. Beter nog, ze gaf aan ieder kind van het dorp een bal. Nu begreep ik wat mijn mama 
toen zei, en ze had gelijk. Je moet nooit gemeen doen tegen iemand, ook al doet die persoon wel gemeen tegen 
jou. 
 

                           Einde 
 



Welkom op school 

Na de kerstvakantie heten we twee nieuwe peuters welkom bij ons op school, Léon de broer van Aude en Nina, 

de zus van Ella. Ook in het 4de leerjaar verwelkomen we een nieuwe leerling, Mathias. 

 

Grootouderfeest 

Op 17 december mochten we heel wat grootouders verwelkomen 

op ons jaarlijks feest, dit jaar met als thema ‘Kerst’. Het werd een 

supermooie voorstelling met sterren, engelen ,herders, schapen, 

koningen en natuurlijk Jozef en Maria en een superlief ezeltje. 

Dankjewel aan de leerkrachten en alle helpers. 

 

 

 

Gelukkig is het in Pervijze nog niet zo erg!!  

 



Wist je datjes: 

 De koekjesactie een groot succes was: 3400 euro winst. 

 Er wel 10 vrijwilligers helpen met lezen, workshops en de 

kletspraatjes. 

 Het derde en vierde leerjaar bewegingslessen volgden in het 

rusthuis. 

 Lezen (voorlezen) heel, heel belangrijk is. 

 Wij deze laatste twee maanden werkten rond RESPECT. 

 De kinderen hun eigen toiletjes echt met veel respect en verantwoordelijkheid gebruiken. 

 We onze visie en het pedagogisch project aan het herwerken zijn. 

 Onze doorlichting heel positief was. 

 Het vijfde en zesde vandaag gingen schaatsen in Nieuwpoort. 

 De warmste week 420 euro opbracht. 

 We een beamer (1127,-) voor in de zaal cadeau kregen van de ouderraad. 

 Het derde kleuter en het eerste leerjaar iedere veertien dagen samen hoekenwerk doen. 

 

Dankjewel aan iedereen voor het rijden, helpen en ondersteunen. 

  

Op de kalender:  

 

Januari 

Donderdag 9 januari:  - Bib K3 + L1 t.e.m. L4 

    - Medisch onderzoek L5 (vaccinaties) 

Vrijdag 10 januari:  - Kronkeldiedoe Diksmuide L1+L2 NM 

    - Doe-dag ’t Saam L6 

Dinsdag 14 januari:   Geen huiswerkklas (personeelsvergadering) 

Donderdag 16 januari: - Bib L5+L6 

    - We can do robot L3+L4 

Donderdag 23 januari: - Alles met de bal Oostduinkerke L3+L4 

    - Toneel L5+L6 

    - Oudercontact kleuter   

Dinsdag 28 januari:  Toneel K2+K3 (VM) 

 

Februari 

Vrijdag 7 februari:  Zwemmen L1 t.e.m. L6 en het 3de kleuter. 

Dinsdag 11 februari:  Dikke truiendag 

Donderdag 13 februari: Bib K3 + L1 t.e.m. L4 



Donderdag 20 februari: - Geen huiswerkklas (personeelsvergadering) 

    - Bib L5+L6 

Vrijdag 21 februari:  - Zwemmen L1 t.e.m. L6 

    - start krokusvakantie 

 

 

 

Schoolfeest: zondag 8 maart 2020 


