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Beste ouders,

De lente laat zich nu en dan al voelen: de eerste zonnestralen in je gezicht. De 
kwetterende zwaluwen. De eerste geur van vers gemaaid gras. De eerste 

kiemen in de moestuin.

Pasen valt laat dit jaar, maar de kinderen mogen gerust zijn. Er vallen zeker 
weer paaseieren te rapen.

Wij wensen jullie alvast een vrolijk Pasen en een mooie paasvakantie.

1 maart: complimentendag

Dinsdag 1 maart was het complimentendag. Eigenlijk zijn er heel wat mensen die zich 
vrijwillig inzetten voor onze school, die dan ook een complimentje verdienen, niet alleen op 
complimentendag, maar elke dag van het jaar.
Zonder bereidwillige ouders, grootouders en sympathisanten, die zich op één of andere 
manier ten dienste stellen van de school, staan we nergens. De vrijwilligers zijn een 
belangrijke steunpilaar voor de school. 
Daarom beste mensen, voor jullie die die ene keer, of al zoveel keren ten 
dienste gestaan hebben van onze school, een heel hartelijk gemeend 
dankjewel.
In naam van alle leerkrachten van de VBS Pervijze wil ik de mensen van 
de ouderraad ook heel gemeend danken voor wat zij betekenen voor 
onze school. 



En misschien nog een complimentje??

Een complimentje voor alle mensen die in VBS Pervijze werken: de kleuterleidsters, 
kinderverzorgster, leerkrachten lager, gymleerkracht, secretariaatsmedewerker, mensen van 
het onderhoud, mensen van het middagtoezicht, de mensen van de voor- en naschoolse 
opvang en de klusjesman. Wist u, beste ouders, dat er in het totaal 20 mensen voltijds of 
deeltijds werken in onze school? Aan al die mensen wil ik een applaus geven voor wat zij 
betekenen voor onze school. Hun job is waardevol en niet te onderschatten. Dank u wel 
allemaal, jullie zijn een schitterend team, en daar ben ik als directeur bijzonder blij mee.

Een drukke periode achter de rug.

Op 12 maart genoten het 2de en 3de kleuter van Rollebolle.
Op 15 maart bezochten de zesdeklassers het ’t Saam. Op deze doedag mochten ze reeds 
proeven van het secundair. Het was tevens pyjamadag en koffiestop.
Op 21 maart gingen het 3de en 4de leerjaar naar het toneel Miss Wifi en Koebrev experimenten
Zondag 24 maart was er de eerste instapviering voor de eersteklassers.
Om de leerlingen fietsvaardig te maken werd er op 25 maart een gans parcours op de 
speelplaats gemaakt door de stadsdiensten.
Op 28 maart werden alle ouders van het zesde leerjaar uitgenodigd voor een gesprek over 
de oriëntatie naar het secundair van hun kind.
Op 29 maart genoten we van het sobermaal en was er ook toneel (Wiegelied) voor de 
allerkleinsten. Op die dag werd ook de waarde “RESPECT” even in de kijker geplaatst.
Op 5 april bezoeken de peuters en 1ste kleuters een boerderij.

Broederlijk Delen: HOLY GUACAMOLE!
We deden mee aan de jaarlijkse KOFFIESTOP t.v.v. Broederlijk Delen. Onze 
school hield een sober maal op vrijdag 29 maart. Dat werd een gezellig 
samenzijn met alle kinderen van de school. De opbrengst hiervan gaat 
opnieuw naar Broederlijk Delen. 
Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Taal en praten via KLETSPRAATJES
Door veel voor te lezen en zelf te lezen krijgen kinderen een rijke woordenschat.
Ze moeten dan ook nog goed leren praten en hun soms nog passieve woordenkennis leren 
omzetten in mooie zinnen.
Iedere woensdag proberen we nu om alle nog prille lezertjes uit het eerste en tweede 
leerjaar en ook het derde kleuter veel spreekkansen te bieden.
We doen dit met hulp van enkele ouders en grootouders. Concreet worden iedere woensdag 
twee taalspelletjes gespeeld in heel kleine groepjes. Als doel stellen we enkel het vormen 
van een juiste/rijke zin.
Dank aan alle bereidwillige helpers.



 Als iets niet lukt heb je niet gefaald, maar iets geleerd.

Welkom op school
In de eerste kleuterklas kwam op 1 februari Pauline Vandewoude en na de krokusvakantie 
mocht Ine Deweirdt (zusje van Tuur) voor het eerst naar school. Op 3 juni komen nog Ayren 
Mattens (broertje van Tristan), en Lisa Huyghe (zusje van Laura) erbij. Wij wensen hen veel 
plezier toe op onze school.
Indien u nog weet hebt van mensen in de streek of omgeving die een school zoeken voor 
hun peuter/kind dan zouden wij het zeker op prijs stellen dat u onze school even ter sprake 
brengt.
Daar we nu geen geboortelijsten meer krijgen en ook het doopregister niet meer wordt 
vrijgegeven, is het voor ons heel moeilijk om nog zicht te hebben op nieuwe leerlingen.

Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kledij bestaat!
Spelen en leren moet je best combineren. Al doende leren we 
het best. Als je dingen uitprobeert, steek je er meer van op. De 
rol van leerkracht verschuift dan ook meer naar het 
coachende: de leerling moet meer zelf doen, zelf het initiatief 
nemen. Ze worden hierin begeleid. Een goede leerplaats is veelal buiten de klasmuren.

Buitenlesdag (25 april) 

Kinderen hebben meer zuurstof en beweging nodig, zitten teveel stil, zitten teveel op elkaar. 
Ook aan de ouders: kleed je kinderen niet op z’n zondags. Geef ze speelschoenen of laarzen 
mee.

Nu en dan wordt er in de speelweide gewerkt, ook de speelplaats wordt nog aangepakt.

We zoeken verder zodat het voor iedereen aangenaam spelen is. Er komt binnenkort een 
rustige zone, een boekenkastje en….. De berg is in aanlegmodus. De kinderen willen kampen 
bouwen, maar missen materiaal (stokken van ongeveer 1 à 2 m), autobanden(klein), lakens..

Ze schreven jullie een briefje:

Beste ouders

Wij maken veel plezier in onze weide, maar missen soms nog wat avontuur.
Alle kinderen bouwen graag kampen, maar we maken soms ruzie omdat er te weinig materiaal is. 

Wij vragen graag aan jullie om materiaal dat je niet meer nodig hebt naar school te brengen. Dat 
materiaal gebruiken we dan om kampen mee te bouwen en mee te spelen. Enkele voorbeelden: 
autobanden, een palet, planken, touwen… 
Het materiaal moet wel kindvriendelijk zijn. Dat betekent zonder nagels of andere pijnlijke en 
gevaarlijke dingen. 



Samengevat: heb je avontuurlijk materiaal liggen dat je niet meer nodig hebt? Is het kindvriendelijk? 
Breng het zeker mee!  De directie beslist dan of we jouw materiaal kunnen gebruiken. 

Het zou heel fijn zijn om wat extra materiaal in onze weide te hebben!

Alvast bedankt voor de moeite!

Vriendelijke groeten van het vijfde leerjaar in naam van alle leerlingen.

Een weetje
Vormsel 2020: 26 april 2020. 
Eerste Communie 2020: 21 mei 2020.

Opendeurdag voor alle nieuwe leerlingen op zaterdag 25 mei: 
10 u – 12 u
Welkom aan alle nieuwe leerlingen en geïnteresseerde ouders. We leiden je met plezier 
rond in onze school.

Nog een verhaal van de junior journalisten wedstrijd (één van de drie 
winnaars)
                                                           HET WOUD DER PLANTEN EN DE PLANTENBESCHERMERS

Marie gaat op reis. 

Naar een paradijs van planten.

“Marie maak je valies klaar, het is de grote dag! ”  

Ze springt uit bed, doet haar kleren aan en maakt haar valies klaar.

Ze geeft haar planten water en schrijft een lijst voor haar mama.

Op het lijstje staat wat mama allemaal moet doen voor de planten tijdens haar reis. 

Dit vindt Marie zeer belangrijk:- de rozen op tijd water geven. 

-cactus onder de warmtelamp zetten. 

-de madeliefjes in de tuin planten, en genoeg water geven! 

Mama vraagt of het erg zou zijn of ze eens zou vergeten water te geven.

Marie roept: “JA! Ze gaan anders dood!”



Mama kijkt naar haar uurwerk en vraagt aan Marie:

“Moet je niet vertrekken naar de luchthaven?”

“Oh ja, anders zal ik mijn vlucht missen.

Ik moet daar al om elf uur dertig zijn.”

Ze schuift aan voor haar ticket, en dan heeft ze nog een paar uur tijd om de winkeltjes te bekijken.

“Oei, is het al zo laat ik moet vertrekken naar Azië.”

Marie haast zich naar het vliegtuig en stapt op. Na enkele uren vliegen komt ze eindelijk aan.

Daar aangekomen neemt ze de bus naar het hotel.

“Wauw wat mooi hier!” zegt Marie.

Marie gaat naar haar kamer en zet haar valies weg.

Ze gaat een kijkje nemen op het balkon.

“Van hieruit kan ik het woud zien.”

De volgende ochtend staat ze op, en gaat ze ontbijten. 

Ze ziet daar een ziek plantje staan en neemt het terug mee naar haar kamer om het te verzorgen.

Nu is de tijd aangebroken om naar het woud te vertrekken.

“Wauw de rand van het woud is supermooi!”

Ze gaat een kijkje nemen in het woud en ziet allemaal zieke planten en bomen. 

Ze ziet alle blaadjes van de wilg en de bloesemboom vallen.

Ze denkt even goed na.

Dan komt ze met een idee.

“Ik zou alle plantjes kunnen meenemen, maar nee dat lukt niet want het woud is veel te groot en er 
zijn veel te veel planten.”

Ze denkt nog eens goed na.

Dan weet ze het: “Ik haal in het hotel mijn plantenonderzoek doos.”

Ze is in het hotel en neemt haar doos en gaat terug.

Elke boom onderzoekt ze.

Ze heeft ondertussen al 100 bomen gedaan en 99 waren er ziek.

Maar ze heeft nog veel werk, want ze heeft nog niet één derde van het woud gedaan.



Ze denkt: ik heb hulp nodig.

Maar dat zijn zorgen voor later, morgen.

Nu naar het hotel. 

Maar nog één om het af te leren. 

Ze neemt een mooie, niet zieke plant.

De volgende ochtend belt ze naar haar beste vriendin Laïs.

“Laïs ik heb je hulp nodig hier!”

 “Waarom?”

“Dat leg ik later wel nog uit.” 

“Ok ik kom, ik maak mijn valies, ik ben er binnen acht uur.”

“Ok.”

Laïs komt aan en gaat naar Marie.

Ze roept: “Marie ben je daar!”

Ze hoort Marie in de verte en roept: “Gewoon rechtdoor!”

Laïs doet dat ook en ze vindt Marie. 

Marie zegt: “We gaan aan de slag!”

Alle bomen die ze onderzochten ,behalve één, waren ziek.

Waarom is het maar die ene boom die niet ziek is? 

dan weet ze het, het is een nieuwe boom!

Ik maak van het boom sap medicijn en giet het over het hele woud.

En de bomen worden beter.

Ze gaat naar het hotel, en maakt haar valies.

Marie en Laïs nemen het vliegtuig en stijgen op. Na enkele uren vliegen landt ze samen met Laïs.

Onderweg naar huis, ziet ze een ziek plantje staan.

Nog ééntje om het af te leren. Geschreven door Lore Diels (5de lj.)



Kalender

23 april: start derde trimester.

28 april: Vormsel.

29 april: vrijaf.

1 mei: vrijaf “dag van de arbeid”.

2 mei: schoolfotograaf

5 mei: tweede instapviering van de Eerste Communie.

9 mei: schoolreis 5/6 Technopolis.

12 mei: Moederdag.

14 mei: fietsexamen 6de leerjaar.

24 mei: schoolreis kleuter 

25 mei OPENDEURDAG (10 u tot 12 u)

30 mei: Eerste communie.

31 mei: vrije dag (brugdag)

4 juni: sportdag

13 juni: bezoek de Blankaart 1ste en 2de leerjaar

24 juni: oudercontact voor alle klassen uitgezonderd het zesde.

25 juni: schoolreis 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar

27 juni: afscheid van het zesde leerjaar met de ouders (19 u)

28 juni: laatste schooldag (halve dag) tot 12 uur.

De sterke kanten maar ook de zwaktes van je kind durven benoemen en 
ernaar handelen is niet wreed, het heet opvoeden.


